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Wij willen uitbuiting de wereld uit. We kunnen en willen niet aanvaarden dat 
de ene mens meer waard is dan de andere. Iedereen, waar ook ter wereld, 
heeft recht op een menswaardig leven. Waar onrecht heerst en mens en natuur 
uitgebuit worden, komen wij in actie.

Wij richten de blik op de wereld. Ongeziene uitdagingen als klimaat, 
armoede, gezondheid en conflict eindigen immers niet aan de grenzen. In onze 
geglobaliseerde samenleving is alles onlosmakelijk verbonden. Wij kijken over 
grenzen van landen, van mens en natuur, van vandaag en morgen heen.

We dagen het status quo uit en durven het huidige systeem in vraag stellen. 
De politieke of socio-economische macht van sommigen en de middelen 
waarover ze beschikken, zijn buiten proportie. Zij bepalen ons leven en dat van de 
volgende generaties. We willen dat de problemen aan de bron en in hun geheel 
worden aangepakt. Macht en middelen moeten eerlijker worden verdeeld, op 
mondiaal niveau.

Wij streven naar een rechtvaardige wereld voor iedereen. Dat kan. Er zijn 
concrete oplossingen. Ervaring heeft dat bewezen. Denken we maar aan de 
strijd voor vrouwenrechten, voor het arbeidsrecht. Ook nu is de verandering al 
bezig. Samenwerking leidt tot nieuwe ideeën; internationale solidariteit biedt 
perspectief en hoop. Moed steekt moed aan.

Samen kunnen we de nodige verandering mogelijk maken. De toekomst in 
handen nemen. Van ‘het is wat het is’ naar ‘zo kan het zijn’. Als 11.11.11. brengen wij 
mensen, groepen en organisaties samen. Wij bouwen daarbij op onze unieke 
ervaring uit het verleden en onze geloofwaardigheid tegenover het beleid 
vandaag. Wij bundelen al die krachten om elke vorm van uitbuiting tegen te gaan. 
Want als groep staan we sterker dan alleen.


